
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A 
 

PHÚC ÂM: Mt 14, 13-21  

"Mọi người đều ăn no".  

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.  

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan TNy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, 

xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành 

phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì 

thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến 

gần thưa Người rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải 

tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói 

với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại 

rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông 

rằng: "Hãy đem lại cho Thầy". Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, 

Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc 

tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi 

người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng 

bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. 

Đó là lời Chúa. 

 
SUY NIỆM TIN MỪNG  

CHIỀU KÍCH YÊU THƯƠNG CỦA TRÁI TIM  
 

Chúng ta có một lễ rất đặc biệt để ca ngợi tình yêu vô biên của Chúa Giêsu dành 

cho nhân loại: đó là Lễ Thánh Tâm Chúa. Đúng ra là Lễ kính trái tim rất thánh 

của Chúa Giêsu. Trái tim Chúa Giêsu qúa đặc biệt với chiều kích của tình yêu, 

mặc dù nó được nằm trong bản tính nhân loại, nên mừng kính trái tim rất thánh ấy, 

vừa để ca ngợi tình yêu cao vời của Chúa, và vừa học cách thức yêu thương của 

Người nữa.  

 

Vì chiều kích yêu thương bao la của trái tim Chúa, nên trái tim ấy hết sức nhậy 

cảm trước nỗi thống khổ của con người. Phúc âm hôm nay tường thuật sự nhậy 

bén yêu thương của Chúa Giêsu khi Người thấy đoàn lũ dân chúng đói khát vì 

theo Người nghe giảng. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ. 

Điều đầu tiên chúng ta học được từ chiều kích yêu thương của trái Chúa: đó là 

trái tim luôn hiện diện để đáp ứng các nhu cầu tha nhân. Trái tim như thế 

chính là trái tim hạnh phúc có tình đúng nghĩa và đáng sống, vì luôn biết ban phát 

tình thương bằng lòng quảng đại.  

 

Thứ đến, từ chiều kích yêu thương của trái tim Chúa, chúng ta học được chân lý 

tình yêu là luôn hướng về sự hoàn thiện, bởi khi ban phát tình yêu, người ta hiểu 

được nhu cầu khát vọng yêu thương của tha nhân cũng như của chính mình. Thiên 

Chúa là tình yêu, dĩ nhiên tình yêu của Ngài vô cùng hoàn thiện; nhưng vì trái tim 

Chúa Giêsu cũng là trái tim trong bản tính nhân loại, nên trái tim ấy sẽ mãi hướng 

về sự hoàn hảo trong nhu cầu ban phát. Đó chính là sự cảm thông chia sẻ những 



thiếu sót của trái tim nhân loại, bởi mỗi trái tim con người đều có chỗ khiếm 

khuyết cần được lấp đầy cho đến khi kết hiệp với tình yêu tuyệt đối của Thiên 

Chúa; vì thế nó cứ phải biến máu đen thành máu đỏ để cung cấp sự sống và tình 

yêu mãi mãi.  

 

Sau cùng từ chiều kích yêu thương của Trái tim Chúa, chúng ta học được sự tự do 
trong yêu thương, bởi khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dân là hoàn 

toàn do động lực tự do yêu thương của Người. Sự tự do của trái tim sẽ làm cho 

trái tim trong sạch và thánh thiện trong tình yêu. Thiếu tự do này, trái tim sẽ bị 
ràng buộc bởi đam mê, dục vọng, ích kỷ và tội lỗi. Trái tim liền trở nên tù ngục, 

và tình yêu nó ban tặng cũng là thứ tình yêu tội lỗi không hơn không kém. Nên ta 

hiểu sự tự do của trái tim yêu thương chính là sự thánh thiện của lòng thương xót, 

sẵn sàng cảm thông và chia sẻ với thân phận yếu đuối giới hạn của tha nhân, như 

chính Chúa Kitô hòa nhập nhịp tim Ngài với đám đông đói khát. Có một trái tim 

hiện diện cho nhu cầu anh chị em, một trái tim hướng về sự thiện và một trái tim 

tự do để yêu, ta sẽ thấy trái tim mình đang hòa nhập trong chiều kích yêu thương 

của trái tim rất thánh Chúa đó.  

 

Lm. Raphael Xuân Nguyên  

 


